
HET VEERTIEN HECTARE GROTE DOMEIN VAN KASTEEL 
BOTERBERG WAS TOT NIET ZO HEEL LANG GELEDEN 
VOORBEHOUDEN AAN DE MEEST VOORAANSTAANDE 

FAMILIES. TOT JOERI SAMEN MET ENKELE ANDERE 
ENTHOUSIASTELINGEN ZIJN SCHOUDERS ZETTE ONDER 

DE RENOVATIE VAN HET LEEGSTAANDE KASTEEL. NU KAN 
IEDEREEN  MEEGENIETEN VAN DE LUXUEUZE EN  

FEEËRIEKE SFEER.

TEKST BERT DE PAU – FOTOGRAFIE GUY OBIJN
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De gastenkamers en het gemeenschappelijke terras 
bevinden zich aan de achterzijde van het kasteel, 
vanwaar je uitkijkt op de parktuin. Het domein leent 
zich ook voor een gezellige picknick. Wie dat wil, 
kan een kant-en-klare picknickmand (ter plaatse 
geleverd door De Piknikfabrik) bestellen.

“Gasten vinden 
het zalig om 
wakker te 
worden midden 
in het bos”
Joeri Bal, mede-eigenaar

Zin in ontbijt? Het wordt ’s ochtends op de kamer gebracht. Bij mooi weer kun je het nuttigen op het eigen terras van de kamer, terwijl je geniet van een verbluffend uitzicht 
op het groen.

Sneuvelt er een boom, of wordt 
er in de buurt een omgezaagd? 
Stukken stam kunnen mooi 
dienen als krukje of tafel.

Outdoortip
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ALLES OF NIETS

Gastheer Joeri Bal komt ons tegemoet vanaf een van de bijgebouwen 
die op het terrein staan. Die werden enkele jaren geleden net als het 
kasteel grondig gerenoveerd. Joeri woont samen met zijn vrouw en 
kinderen in een ervan. “Aanvankelijk was het alleen onze bedoeling 
om van een van de bijgebouwen ons thuis te maken”, vertelt hij. “De 
toenmalige eigenaar, een landbouwer die het hele domein in 2007 
had geërfd, ging daar in eerste instantie mee akkoord. Later veran-
derde hij echter van mening en wilde hij de bijgebouwen niet los van 
het kasteel verkopen. Het was alles of niets. Hij had zelf geen idee 
wat hij met het kasteel moest aanvangen. We hebben er even over 
moeten nadenken, maar samen met enkele andere stellen die hier 
wilden komen wonen, hebben we besloten om elk een stukje van het 
kasteel te kopen.”

VAN PARTICULIER NAAR SEMIPUBLIEK

Voor de geschiedenis van het negentiende-eeuwse Kasteel Boterberg in 
Kalmthout (BE) moeten we ver terug in de tijd. Het domein zelf was 
eeuwen geleden eigendom van de familie De Merode, een adellijke fami-
lie die misschien nog meer zijn stempel gedrukt heeft op de geschiede-
nis van België dan de koninklijke familie. Zijn huidige vorm kreeg het 
kasteel onder toeziend oog van Hector Carlier, een van de stichters van 
de voormalige oliemaatschappij Petrofina. Ook daarna kende het kasteel 
tal van voorname bewoners, die echter vooral in besloten kring van het 
kasteel en het park eromheen genoten. “Toen wij het domein in handen 
kregen, wilden we dat private aspect veranderen”, aldus Joeri. “Daarom 
zochten we naar een bestemming om de locatie semipubliek te maken. 
Doordat er nu zeven gezinnen wonen en er kantoorruimtes zijn, is er 
voortdurend beweging. Dat maakt het veel aangenamer.”

“Nu heeft iedereen de 
kans om te logeren als een 

koning in een kasteel”
Joeri Bal, mede-eigenaar

De baden, wastafels en tegels in de badkamers zijn origineel. Het 
kraanwerk moest wel vervangen worden door nieuwe exemplaren.
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LOGEREN IN EEN KASTEEL

Om het kasteel nieuw leven in te blazen, was een grondige renovatie 
nodig. “Een ruïne was het zeker niet, maar er waren toch heel wat ver-
nieuwingen noodzakelijk”, benadrukt Joeri. “De structuur van het ge-
bouw was goed, maar de elektriciteit, de vloeren, de ramen van enkel 
glas, de plafondlijsten … ze waren aan vervanging toe.” Pas nadat de 
renovatie grotendeels voltooid was, kwam het idee van een gastenverblijf 
op. “We hadden wel het plan om twee gastenkamers in te richten voor 
bezoekende vrienden en familie. Er waren immers al twee slaapkamers 
met een eigen badkamer aanwezig. Een poosje later dachten we echter: 
waarom zouden we het ook niet openstellen voor toeristen?”

ZOALS EEN EEUW GELEDEN

Aan het authentieke karakter van het kasteel besteedde Joeri veel aan-
dacht. In de gastenkamers is dat niet anders. “Bijna alles wat je hier 

ziet, is origineel: de stalen baden, de mozaïektegels op de vloer, de sier-
schouwen, de spiegels … We willen onze gasten de plek laten ervaren 
zoals die honderd jaar geleden was. Daarom zijn er ook geen tv’s op de 
kamers. Alleen de bedden zijn nieuw, want een goede nachtrust vin-
den we essentieel.” Waar gasten echter vooral enthousiast over zijn, is 
het uitzicht. “Vanaf het terras van de kamers kijk je uit op de prachtige 
parktuin, die op zijn beurt weer uitkomt op de Kalmthoutse Heide. 
Hier beleef je in alle rust de natuur op zijn puurst.” •

 INFO: Kasteel Boterberg
Noordeind 97, 2920 Kalmthout (BE)
mob. +32(0)486 64 19 28
info@kasteelboterberg.eu, kasteelboterberg.eu

Veel meubels en accessoires uit de gastenkamers waren al ergens in 
het kasteel aanwezig. Maar de luxueuze boxsprings zijn nieuw.


